MAAK KENNIS MET ...

Jonathan, een opmerkelijke oud-leerling van onze school. Vandaag
nemen we een kijkje in het leven van Jonathan, die zijn dromen
heeft waargemaakt en nu trotse eigenaar is van zijn eigen zaak,
Klel', in het prachtige leper. We bespreken zijn reis van leerling tot
succesvolle ondernemer en hoe zijn tijd bij ons op school heeft
bijgedragen aan zijn indrukwekkende carriere.
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In welke richting studeerde je af op het Atheneum

Calmeyn?
Ik studeerde af in de richting ‘hotel’. Na mijn 6de jaar heb

ik ook nog een 7de specialisatiejaar gevolgd.

Ben je tevreden over de opleiding die je aan onze school
hebt genoten?

Jazeker, ik ben zeer tevreden over de opleiding die ik aan
Atheneum Calmeyn heb genoten. De basis die ik daar heb

geleerd, heeft me geholpen om te komen waar ik nu ben.

Zou je de richting aanraden aan toekomstige leerlingen?
Absoluut, ik zou de richting zeker aanraden. Het is cen
zeer creatieve en boeiende richting die je voorbereidt op

een Veelzijdige carriere in de horeca.

Wat was je favoriete vak op school?

Mijn favoriete vak was zonder twijfel ‘keuken’. Tk wist al
van kleins af dat ik kok wilde worden en dit vak gaf mij de
mogelijkheid om mijn vaardigheden te ontwikkelen en

mijn passie na te jagen.
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Jonathan Devogel, 37 jaar, is een
oud-leerling van onze school. Hij
is trotse eigenaar van zijn

restaurant ‘Klei’ in Ieper.

Wat is je mooiste herinnering aan onze school?
Mijn mooiste herinnering aan de school is de
vriendschappen die ik heb opgebouwd en de
sterke band met de leraren en opvoeders op
het internaat. Deze relaties hebben een grote

impact op mijn leven gehad.

Wat is je huidige job? En waarom heb je voor
deze job gekozen?

Ik ben momenteel kok en ik werk in mijn
eigen restaurant, ‘Klei’ in Ieper. Koken is altijd
mijn passie geweest en ik wist al van kleins af
aan dat ik kok wilde worden. Het is een
creatief vak waarin ik mezelf Volledig kan

uiten.

Wat zou jij als wijze raad geven aan de huidige
leerlingen op onze school?

Geniet van je schooltijd, vooral als je op het
internaat zit. Het is de mooiste tijd van je

leven en het legt de basis voor je tockomst.

Welke leerkracht van onze school zal je altijd
bijblijven en waarom?

Dhr. Vandebotermet, Dhr. Plovier, Dhr.
Franck en Dhr. Depecker zullen me a]tijd
bijblijven. Zij hebben mij de basis van het vak
geleerd en hebben me a]tijd ondersteund in

mijn leerproces.

Zou je graag een boodschap meegeven aan
onze school?

Ik wil Dhr. Vandebotermet bedanken voor zijn
geduld en voor het bijbrengen van de passie
voor het vak aan mij. Zijn lessen en begeleiding

hebben me enorm gei’nspireerd.



